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Vertelling 4–7 jaar

Paulus gaat weg
Met Paulus was alles anders.
Dat hebben de mensen in de stad gemerkt.
Ze wonen in Efeze, een stad ver weg van Jeruzalem.
Op een dag kwam Paulus in hun stad; en toen werd alles anders.
Hij heeft mensen gedoopt in de naam van Jezus. Hij heeft verteld over Jezus. Hij 
heeft zieke mensen beter gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat mensen God leerden 
kennen.

Maar nu? 
Nu zitten de mensen van de stad in een grote kring. Paulus zit in het midden.

‘Ik ga weg’, zegt hij. ‘Dat kan niet anders. Ik moet naar Jeruzalem gaan. Misschien zien 
wij elkaar nooit meer terug.’
De mensen kijken verdrietig. Sommigen vegen een traan weg. Iemand zegt: ‘Maar 
waarom kan je dan niet bij ons blijven, Paulus?’ 

‘Ik moet nog veel meer mensen vertellen over Jezus’, antwoordt Paulus. ‘En vóór het 
Pinksterfeest moet ik in Jeruzalem zijn.’

‘Maar het is zo fijn met jou’, zegt iemand. ‘Alles is anders geworden in onze stad. Is dat 
dan nu voorbij?’
Paulus schudt zijn hoofd. ‘Dat gaat nooit voorbij’, zegt hij. ‘Want ik ga wel weg, maar 
God blijft bij jullie. Hij zorgt voor jullie en voor alle andere mensen.’
Paulus kijkt de kring rond. ‘Zullen we samen bidden?’ vraagt hij. ‘Want samen bidden 
is goed als je afscheid neemt.’
Alle mensen buigen hun hoofd. Paulus begint te bidden: ‘Lieve God. Nu zijn wij 
nog samen, maar straks niet meer. Blijf altijd voor ons zorgen. Voor de mensen die 
achterblijven en voor mij, als ik op reis ga. Ik weet niet wat er gaat gebeuren op mijn 
reis. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren in de stad. Maar wij weten wel dat U bij ons 
bent. Altijd, wat er ook gebeurt. Daar danken we U voor. In de naam van Jezus. Amen.’
Als Paulus klaar is met bidden, kijkt hij de kring rond. De mensen uit de stad moeten 
huilen en Paulus moet ook huilen; want het is verdrietig als je afscheid moet nemen. 
Paulus omhelst de mensen. En daarna lopen ze samen naar de haven, naar de boot 
waar Paulus mee op reis gaat.
Op de kant staan mensen te zwaaien. Hun stem klinkt een beetje verdrietig. ‘Dag 
Paulus’, zeggen ze. ‘Het ga je goed.’

Mattijs Weegenaar

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Zijn de kinderen weleens
verdrietig geweest omdat ze afscheid
moesten nemen? Hoe ging dat

afscheid? Moeten ze er nog vaak aan denken?

m
Zingen: Ritueel: Samen bidden is goed

als je afscheid neemt – en ook als je
geen afscheid neemt. Ga in de kring
zitten en bespreek waar jullie samen
voor willen bidden. Bid daarna samen.

s
Creatief: Als je afscheid neemt,
kun je zwaaien. De kinderen trekken
hun hand om op gekleurd papier

en knippen/prikken die uit. Ze schrijven en
tekenen er dingen in die horen bij afscheid
nemen.

Vertellen
Afscheid nemen

Handelingen 20:13-38 2 november 2025
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